
Hennep redder der mensheid? 

Beste lezer, 

 

Hennep redder der mensheid? 

 

Nou, als hennep, het oudtste landbouwgewas der mensheid niet verboden was hadden we nu minder last van 

een te hoog Co2 gehalte en een stijgende zeepiegel want van hennepzaadolie kun je een prima schone en Co2 

neutrale diesel maken. Rudolf Diesel had zijn motor ontworpen om te lopen op plantaardige olie. 

 

De zee zou niet vervuild zijn met plastic en wij mensen niet met microplastics want van hennepzaadolie kun je 

bio afbreekbaar plastic maken. 

 

De wereldwijde ontbossing zou gereduceerd worden omdat hennep hout snippers een prima hernieuwbare 

bron van brandhout zijn om in derde wereldlanden op te koken. 

 

Hennep is de grootste opnemer van Co2 per hectare, hennep  is in 90 dagen oogstrijp en heeft zelf geen 

insecticiden en pesticiden nodig. Het kan groeien op gronden die niet geschikt zijn voor reguliere landbouw. 

 

Hennep leverd een volkomen onschadelijk en goedkoop volksmedicijn dat bijna altijd verbetering van welzijn 

geeft. Wietolie is mede daarom aan een onstuitbare opmars bezig en nu al te koop als CBD in de supermarkt. 

 

Hennep is het enige genotmiddel waar in 10.000 jaar nog nooit iemand aantoonbaar aan is overleden.Toch 

wordt het te vuur en te zwaard bestreden en gaat in de zuidelijke provincies de helft van de tijd van justitie op aan 

het uit de grond trekken van plantjes. 

 

Het handhaven van het verbod zorgt voor een hoge prijs die illegale teelt uitlokt en financierd. De criminaltiet 

die daar het gevolg van is komt volledig voor rekening van het overheids verbod. 

 

Het wordt tijd dat de overheid inziet dat het verbod op hennep de mensheid onnoemelijk veel ellende heeft 

gebracht en mogelijk mede verantwoordelijk is voor de klimaatverandering 

 

Het wordt tijd dat de overheid het "mea culpa" uitspreekt en erkend dat het haar niet aangaat wat een burger 

denkt en voelt, ongeacht of dit komt door geloof of een genotmiddel. 

 

Hans Kamperman staat dagelijks met een stalletje voor het gebouw van de tweede kamer in Den Haag om te 

protesteren tegen het verbod op hennep, deze misdaad jegens de mensheid! 

 

 

Met groene groet,  

 

Wernard Bruining 

Voorzitter Stichting Medwiet 


